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In dienst van de kerk:
organist Jan van Westenbrugge

Hervormde gemeente Pleinkerk, Wateringen

Door ds. Marjan Zebregs

Waar kom je vandaan?

Jan is geboren in Morlaanshoofd

i) Zierkzee. Zijn vader was daar
hoofdonderwijzer van een kleine
school. Toen Jan drie jaar was.

werd zijn vader overgeplaatst naar
Spijkenisse, dat toen nog een dorp
was. Na vijl jaar verhuisden de ouders
wan Jan van Westenbrugge met hun
wier kinderen naar Maassluis.

Wie leven met je samen?

Jan woant met zin vrouw Rika sinds
hun huwelilk op 1 december 1977

it hetzelfde huis in Wateringen,

Jan en Rika hebben vier kinderen
gekregen, vier schoorkinderen en tien
kleinkinderen.

Waarom ben je organist
geworden?

Jan zijn vader was naast zijn werk als
hoofdonderw(jzer, assistent-organist
bij Feike Atsma (1912-1984) in de grote
kerk van Maassluis. Jan hennnert zich
howe hij op zijn negende zo'n groot
argel geweldig vond en dacht. 'Daar
wil Ik ook op kunnen spelen’. Jan
had toen al orgellessen. Dankzij de
lessen van organisten Feike Atsma,
Willern Cranje, Jan J. van Dellt en
Herman van Yhet, heeft Jan in de
avondopleiding zijn argeldiploma’s
gehaald.

Wat voor werk heb je gedaan
naast organist?

Na de MULD ging Jan werken.

Eerst op kantoor en later als
vertegenwoordiger. Op een zekere
achtend kreeg Jan een halve baan
aangeboden op een proelstation in
Maaldwijk. Diezelfde middag speelde
Jan orgel bl een uitvaart in Den Haag.
Hij vertelde over de halve baan, die
hij 's-morgens had aangenomen.
Diezelfde middag kreeg Jan een halve
paan aangeboden als arganist voor de
gemeente Den Haag.

Waar heb je crgel gespeeld?
Op zijn 19e werd Jan organist bij de
Hervormde gemeente ‘De Schans' in
Rozenburg, vlakbi] Maassluls. Ma vier
jaar vroeg de kerk van Maasdijk of Jan
daar orgarist wilde worden.
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Op 1 maart 1974 vroeg de Pleinkerk
of Jan eens per twee weken wilde
kamen spelen. Jan zei ja’ en bleef de
andere week in Maasdijk spelen. Later
kreeg Jan in de Pleinkerk de woltijd BO
speelbeurten, 40 keer twee diensten
per zondag. Maast uiteraard de rouw-
en trouwdiensten.

Neog altijd speell Jan B0 keer per

jaar in de zondagse eredienst, naast
inmiddels vooral rouwdiensten.

Jan heeft diverse aanbiedingen gehad

om elders de vaste organist te worden,

maar dat heeft hij afgeslagen. Jan
heeft nooit gesolliciteerd als arganist,
rmaar Is altjd gevraagd.

Jarn heeft in alle pravineies gespaeld.
Hij heeft veel mannenkoren begeleid
en ook germengde koren en salisten.
Op 2 maart 2024 zeu Jan zijn 50 jarig
jubileum vieren als arganist van de
Hervarmde Gemeente Wateringen.
Cndal dit angeveer samenviel met
het afscheid van ds. Jan Henzen

van de Pleinkerk en zijn intrede

In Werneldinge, werd dit concert
uitgesteld naar 12 cktober 2024, Maar
toen was de restauratie en rencvatie
van de Pleinkerk nog niet zo ver
gevarderd, dat het crgelspel van Jan
goed tot zijn recht zou komen. Mu
staat het jubilleumconcert gepland op
1 maart 2025 en dat is definitief, aldus
Jan.

Wat is je mooiste ervaring
als organist?
Op deze vraag is Jan zijn spontane

antwoord: 'Genoeg'. Jan had en heeft
het goed naar zijn zin bij de Pleinkerk,
al vindt hij het jammer dat de kerkgang
terugloopt.

Jan noemt de opnames van lp's
{langspeelplaten] van concerten, die
hij speelde in Bolsward, Amersfoort en
de Lutherse kerk in Den Haag. Vaak
op een Bitz-orgel, zoals dat ook in
de Pleinkerk staat. Overigens zijn er
orgels van vier generaties Batz.

Door de kerk in Elburg werd Jan
‘s-morgens gebeld of hij 's-rmiddags
kon spelen voor de opname van

een lp, omdat de organist ziek was
gewaorden an de vaste vervangers

het niet kenden overnemen. Ook in
Zierikzee en Veenendaal is Jan op het
laatste moment gevraaga.
Onwerwacht is vaak het leukst’, vindt
Jan. Zijn vrouw Rika beaarmt dat en
voegl hieraan toe: "Wij hobbelden
GEWOO Mmee’,

Wat is je moeilijkste ervaring
als organist?

Jan antwoordt spontaan. ‘Liederen
uit de Opwekkingsbundel en
gitaarliederen’. De reden is, dat deze
liederen niet geschikt zijn voor crgel.
‘D teksten zijn vaak wel mooi’, voegt
Jan er aan toe. Somrmige liederen uit
de Evangelische Liedobundel zijn voor
Jan moeilifk te spelen, omdat niet
altijd goed staat aangegeven, wanneer
bijvcorbeeld iets herhaald moet
worden en Jan wil het uiteraard goed
spelen.

Wat wil jij de gemeente
meegeven?

Cok hier heelt Jan direct een duldelijk
antwoord: ‘Het eenvoudige geestelijke
lied'. Jan heeft een duldelijke ewgen
visie op de rol van het orgel in de
kerkdienst, zoals geen lang voorspel
bij de liederen en na de zegen
eindigen met een blij lied. Jan houdt
ervan om in zijn ergelspel na de preek
de kern van de preek te herhalen

in improvisaties op herkenbare
kerkliederen.



